
 
 

 

Het woonerf is een prachtige Nederlandse uitvinding. In een 
woonerf is de straat er echt voor iedereen. Je kunt er 
onbekommerd wandelen, spelen of een praatje maken. In 
Nederland zijn duizenden straten ingericht als woonerf. Nóg 
wel. 
 
Het woonerf staat onder druk. Auto's rijden er vaak harder 
dan stapvoets. Soms staan er zoveel auto's op een woonerf 
geparkeerd dat er weinig ruimte overblijft voor voetgangers 
en spelende kinderen. En bij herinrichting wil een gemeente 
woonerven nogal eens ombouwen tot gewone 30 km straten. 
 
Dat is jammer. Want het woonerf biedt aan veel mensen een 
fijne woonomgeving.  
 
Het netwerk WOON-ERF-GOED zet zich in voor het behoud 
en de verbetering van bestaande woonerven en stimuleert de 
inrichting van nieuwe woonerven. Het netwerk verbindt 
burgers en professionals met elkaar, verzamelt en 
verspreidt kennis en ervaringen en zoekt de publiciteit. 
 
Belangstelling? Kijk op      www.woonerfgoed.nl  
 
 

 

netwerk woonERFgoed 
Het netwerk voor het behoud en de verbetering van de 
verblijfskwaliteit in woonerven en woonstraten 


